De naam die ik voor jou bedacht van Paul Vincent

zwaai dochter zwaai
zwaai de haren los
laat de wind weten
dat je leeft

lees dochter lees
lees niet bij nacht
laat eenieder weten
wat je leest

dans dochter dans
laat de aarde beven
laat de aarde weten
dat je leeft

vrees niet dochter

wees wie zij vrezen

wij zullen vrouw zijn met velen
en als de zandkorrels in dit land

steeds weer door de wind gedreven
naar een verboden straat of plein
om daar jouw naam te schreeuwen
- ahoo daryaei - hertvan de zee

ahoo daryaei - 3 november 2024
iraanse studente die uit protest
tegen de strenge kledingeisen
uit de kleren ging op de unief



